
 
 
 
 

Nu heb jij je ogen gesloten,  

rustig en stil,  

zoals je van ’t leven hebt genoten... 

 

Mevrouw 

Jacqueline Vanfleteren 

weduwe van de heer Gabriël De Rijcke († 2002) 

 

Geboren in Zulte op 3 februari 1933 en omringd  

door haar gezin overleden in het UZ Gent op 5 februari 2023. 

 

 

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in intieme kring  

in de aula van Van De Vyver Uitvaartzorg,  

Lijsterstraat 52 in Zulte, op zaterdag 11 februari 2023. 

 

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder  

op de begraafplaats in Kruishoutem. 

  
 

Een stil moment bij Jacqueline kan in het funerarium  

Van De Vyver, Lijsterstraat 52 in Zulte  

op woensdag en donderdag van 16 tot 18 uur. 

 

Dank aan allen die haar geluk, liefde en vriendschap gaven. 

Dit melden u: 

 

  haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

     Tony en Makstien Baetslé - De Rijcke 

        Jolien en Sander 

     Stefaan en Carine De Rijcke - Vanhee 

        Eline en Levi, Elias, Victor 

     † David en Katrien Domínguez - De Rijcke 

        Johanna en Nick, Lonneke, Renée, Nel, Frans 

        Aléjandro 

     Paul en Elsje Symons - De Rijcke 

     Charles en Annemie Goemaere - De Rijcke 

        Tim en Ellen 

        Stijn 

     † Jo en Veerle De Rijcke - Van Gorp 

        Robin, Lucas Jo 

 

  De families Vanfleteren - Dewaele - Van Thuyne  

  en De Rijcke - Coussement. 

 

 

Met bijzondere dank aan haar huisarts dr. Tomme, 

de thuisverpleging Vicky en team, het personeel van familiehulp 

en het team van de palliatieve eenheid UZ Gent. 

Rouwadres: Familie De Rijcke - Vanfleteren 

p/a Van De Vyver Uitvaartzorg, Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte  

Online: www.vandevyver-uitvaart.be 

Van De Vyver Uitvaartzorg - Zulte - 09 388 79 21 
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We zullen je onze dag vertellen  

Iedere dag opnieuw 

Met de vogels die fluiten en hun nestje bouwen 

Met de vlinders die dwarrelen en bloemen bestuiven 

Zoals jouw liefde voor het leven in ons verweven zit 

 

In oneindige dankbaarheid... 


